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Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij,  
en Ik in U, 

dat ook zij in Ons één zullen zijn, 

opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 

 

(Johannes 17:21) 
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INLEIDING  
 

 

Bekijk het eens van de kant van God. Kan het dan zo zijn dat 
de Rooms-Katholieke Kerk de gemeente van God op aarde is? En 
tegelijkertijd de Christelijk Gereformeerde Kerk ook? En ook de 
Apostolische kerk, de Jehovah’s Getuigen, de Mormonen, de 
Evangelische Gemeenten, de Pinkstergemeenten, het Leger des 
Heils, de Zevende-dags Adventisten, de Lutherse Kerken en de 
PKN Gemeenten? En nog veel meer andere kerken en groepen 
ook? En dat al die kerken en groepen het vervolgens vaak niet 
met elkaar eens zijn? En leven volgens allerlei onderling af-
wijkende regels en gewoonten? En dat ze elkaar maar al te vaak 
het licht in de ogen niet gunnen? Dat er zelfs onderlinge oorlogen 
uit zijn voortgekomen? Kan dat?  

 
En dat waarop jij je geloof baseert, is dat zoals God het 

bedoeld heeft? En mensen uit al die andere kerken en groepen, 
die uitgaan van heel andere fundamenten, doen die het dan ook 
goed? Kan dat? Of niet? Of maakt het je niet uit? Of moet 
iedereen elkaar gewoon accepteren? Hoe men ook denkt en 
doet? En moet God dat ook doen? In liefde? 

En Jezus, die tot zijn Vader bad: “Opdat zij allen één zullen zijn, 
….”. Is Zijn gebed verhoord? Vormen alle gelovigen in al die 
kerken en groepen tezamen de eenheid waar Jezus om bad? 
Terwijl de een alleen God aanbidt en de ander er bovendien 
allerlei andere heiligen op nahoudt? Terwijl de een stipt de 
zondag heiligt en de ander juist de sabbat, de een de kinderdoop, 
de ander de volwassendoop, de een het kruis, de ander een paal, 
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de een graag avondmaal viert, de ander dat niet durft, de een in 
wonderen gelooft, de ander dat ziet als iets van vroeger, net als 
profetie en gebedsgenezing, de een in tienden, de ander in alles, 
de volgende in niets, de een ritmisch zingt, de ander niet, de een 
in tongen spreekt, de ander dat als satanisch ziet, de een op de 
Heilige Geest steunt, de ander op het gezonde verstand, de een 
… Kan dat allemaal? Kunnen zij allen één zijn? Ondanks hun 
verschillen? Of is Zijn gebed door de Vader niet verhoord? Of is 
het juist jouw kerk of groep die de beoogde eenheid vormt? 
Exclusief?  

Nee, geliefde gelovige, dat kan helemaal niet. Er is iets grondig 
mis. Al die kerken en groepen tezamen vormen niet de eenheid 
waar Jezus om bad. Geen eendracht en harmonie, maar een 
onbeschrijfelijke versplintering. Een diepe verdeeldheid waarvan 
de oorzaak is te vinden in een diepgaande satanische misleiding. 
Een die al vele eeuwen voortduurt. Duivels bedrog waarmee 
oprechte gelovigen worden gemanipuleerd en aangemoedigd 
om wegen te bewandelen die ogenschijnlijk van God zijn, maar in 
werkelijkheid niets anders zijn dan lege religie.  

Het typerende kenmerk dat al die kerken, groepen en 
geloofsrichtingen delen is dat zij het dienen van God afhankelijk 
hebben gemaakt aan dat wat de mens ervan vindt. Het gezonde 
verstand is leidend. Het is heersend bij het verstaan van God, bij 
de uitleg van Zijn Woord en bij de bestuurlijke inrichting van de 
geloofsgemeenschap. De Heilige Geest, die in werkelijkheid de 
leiding zou moeten hebben, is verdrongen. De mens regeert, 
zowel in het gemeenteleven als in het geestelijke bestaan van het 
individu. De Heilige Geest is uit het dagelijks besef verbannen. 
Daar waar nog wel enig benul van Hem bestaat, mag Hij slechts 
de rol spelen van inspirator en hulp. Zo heeft God het niet 
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bedoelt! De manier van leven van een christen en dat van de 
gelovigen binnen de geloofsgemeenschap moet doordrenkt zijn 
van de Heilige Geest. Hij is niet slechts iemand die inspireert en 
assisteert, maar dient de onbetwiste Leider te zijn. Hij is God!  

Deze duivelse fraude met de waarheid stamt al uit Bijbelse 
tijden. Al direct vanaf haar ontstaan heeft satan de Gemeente 
intens bestreden. Hij zaaide verdeeldheid en zette de gelovigen 
aan om zelf de leiding te nemen. En precies dat gebeurde. De 
mens nam de leiding over. Hij ging zelf regeren en er kwam 
verdeeldheid. Al bij de eerste gemeenten.  

Wat nu, twintig eeuwen later, de christelijke kerk wordt 
genoemd, is niets anders dan een onthutsend verdeeld gedrocht 
van vele duizenden zichzelf christelijk noemende kerken en 
groepen. Vol met oprechte mensen. Gelovigen echter die ernstig 
misleid zijn. Zo diep dat ze zich meestal niet eens meer afvragen 
wat God van hun geloof vindt. De manier van geloven die zij 
aanhangen en de inrichting daarvan wordt als vanzelfsprekend 
en goed beschouwd. Ze zijn ervan overtuigd dat hun 
geloofsgemeenschap bij de ware Gemeente, het Lichaam van 
Christus, hoort. In werkelijkheid is zij onderdeel van een 
wanstaltige cocktail van organisaties en elites die wordt beheerst 
door ongoddelijke tradities, regels, leerstellingen, macht en 
ambitie. 

Geen van deze groeperingen behoort tot de Gemeente zoals 
God die geschapen heeft, maar van een door satan in het leven 
geroepen vals alternatief daarvan. De betrokken gelovigen zijn 
ontwapend en moeten machteloos toezien hoe een lijdende 
wereld smacht naar de openbaarwording van de enig ware God. 
Vrijwel geen van de huidige kerken, groepen en geloofsrichtingen 
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heeft nog iets te maken met de ware Gemeente, het Lichaam van 
Christus. Vaak functioneert men zelfs tegengesteld daaraan.  

Voel je nu niet beledigd en verketter mij niet te snel. Niet 
voordat je eerst hebt vastgesteld onder welke omstandigheden 
jij christen bent. In de relatie tot God is het van groot belang dat 
je daarover het juiste inzicht krijgt. God wil het besef van de 
waarheid hierover aan iedereen openbaren die daar oprecht om 
vraagt. Over de persoonlijke positie en ook over de kerk of groep 
waartoe zij behoren. Het is nu de tijd. De ware Gemeente bestaat 
en is onder ons. Anders dan je waarschijnlijk denkt. God wil de 
ware Gemeente aan Zijn gelovigen openbaren. Dat de gemeen-
schap van gelovigen zich bekeert van de weg die zij nu gaat. Hij 
wil mensen bevrijden uit de duivelse manipulatie waaronder zij 
gebukt gaan. Terug naar de eenheid waar Jezus om bad, Zijn 
Lichaam, Zijn kudde.  

Ondanks de eeuwenlange intense aanvallen van satan bestaat 
ze nog, een prachtige kudde met Jezus als hoeder (Johannes 
10:14-16). Een heerlijke eenheid waarin de leden wandelen in 
nederigheid, zachtmoedigheid, geloof en onderlinge liefde. 
Gestuurd en geïnspireerd door de Heilige Geest. Satan heeft zeer 
veel van de schapen die thuishoren in de ware Gemeente weten 
te misleiden en manipuleren. Daardoor bevinden zij zich in 
verkeerde kuddes of dwalen ze in de eenzaamheid van een niet-
kerkelijk bestaan. Al deze mensen moeten bevrijd worden uit hun 
isolement of van het valse kerkelijk juk waaronder zij gebukt 
gaan. Een werk dat alleen God kan doen. Zijn roepstem gaat 
daartoe uit over de hele aarde.  

Zij die horen zullen door Hem worden losgeweekt van dat juk, 
van verkeerde overtuigingen en denkwijzen. In het licht van Gods 



10 

waarheid zullen zij gaan zien hoe diep zij misleid zijn. Ze zullen 
daarover berouw krijgen, zich bekeren en op glorieuze wijze 
thuiskomen in de ware Gemeente. Daarover gaat dit boek. Als jij 
de noodzaak tot ommekeer durft te ontdekken, te herkennen en 
te erkennen, dan omvat het een persoonlijke oproep voor jou. 
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1 

DE MENS REGEERT 
 

 

Ik verzoek je dit boek te lezen in een houding van gebed en 
afhankelijkheid van God, alleen dan kan de boodschap begrepen 
worden. Het is aan de Heilige Geest om het jou als gelovige in het 
hart te geven wat de waarheid is over je persoonlijk geestelijk 
leven en de positie die je inneemt in het kerkelijk bestaan. Ik 
nodig je daarom uit om in nederigheid te gaan zitten aan de 
voeten van onze Heer Jezus Christus. Stel voor een moment je 
religieuze overtuigingen over Hem ter discussie en luister wat 
God daarover door Zijn Heilige Geest tot je te zeggen heeft.  

Zijn genade is hierin onmisbaar, want veel gelovigen lijden aan 
een ernstig probleem dat voor hen het zicht op de waarheid 
belemmert: zelfgenoegzaamheid. Oprechte tevredenheid en een 
zekere trots over de persoonlijke invulling van het christen-zijn. 
Het is echter niets anders dan een sluimerende vorm van 
hoogmoed. Ik wil dat graag voor je toelichten. Veel gelovigen zijn 
actief lid van een kerk of gemeente. Anderen zijn dat minder, 
maar rekenen zich nog wel tot een van de geloofsrichtingen. Ook 
zijn er die van zichzelf vinden dat zij wel geloven, maar geen kerk 
nodig hebben. Hoe het ook zij, vrijwel iedereen is eerlijk over zijn 
of haar religieuze positie. Ze zijn daarin oprecht. Maar God? Naar 
Zijn mening wordt niet gevraagd. Binnen de persoonlijke 
geloofsbeleving is het voor de meesten niet zo relevant wat Hij 
vindt. Hij, de Schepper van het heelal, de Verlosser van zonden 
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en leider van Zijn Gemeente. Hij dient zich te schikken naar de 
mening en overtuiging van de gelovige.  

De vraag of de manier waarop het persoonlijke geloof is 
ingericht overeenkomt met Zijn wil, speelt geen of nauwelijks een 
rol. Bij de meeste gelovigen komt deze vraag niet eens op. Het is 
voor hen vrijwel niet mogelijk om zelfs maar te bedenken dat er 
een mogelijkheid bestaat dat zij dwalen of misleid worden. 
Daarvoor zijn ze te zeer ingenomen met de eigen religieuze 
inrichting van het geloof. Om dat wel te kunnen zien is Gods 
genade nodig. 

Als jij je hart oprecht opent voor een toetsing van jouw geloof 
aan het Woord van God, zul je geschokt raken over de 
eigenschappen van jouw persoonlijke geloof en dat van de 
gemeenschap waartoe je behoort. Je zult ontdekken dat de 
geestelijke pilaren waarop je leven rust in hoge mate verkeerd 
zijn. Niet in overeenstemming met het Woord van God. Onjuiste 
geestelijke pijlers die een desastreuze invloed hebben op de 
invulling van het dagelijks leven als christen. Je zult bovendien tot 
de verbijsterende conclusie komen dat je feitelijk buiten de ware 
Gemeente functioneert. Los van het Lichaam van Christus. Je zult 
ontdekken dat je tot een vals lichaam behoort.  

Veel christenen leiden onder deze dwaling een bestaan in 
geestelijke gevangenschap. Iets wat bovendien geldt voor bijna 
alle kerken, groepen en andere christelijke geloofsrichtingen. Een 
extreem voorbeeld van waar dat toe kan leiden bleek uit een 
gesprek dat ik had met een jonge vrouw. Samen met haar ouders 
en twee broers maakte zij deel uit van de rooms-katholieke 
gemeente in de plaats waar zij woonden. Enthousiast vertelde ze 
mij over een feestelijke gebeurtenis die de volgende dag in de 
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kerk zou plaatsvinden. Een van haar broers zou dan opgaan voor 
het ritueel van de eerste heilige communie. Een gebruik waarbij 
rooms-katholieke jongeren voor het eerst gaan biechten en 
vervolgens voor de eerste keer deelnemen aan de maaltijd van 
Jezus Christus. Het betreft kinderen die doorgaans zeven of acht 
jaar oud zijn. Tijdens het gesprek vroeg ik haar hoe zij de rol van 
God binnen dat gebruik ervaarde. Verbaasd keek ze me aan en 
vroeg wat God daarmee te maken had. Ze vertelde me niet in een 
levende God te geloven en dat ze daar ook helemaal geen 
behoefte aan had. Haar kerk was een gemeenschap waar ze zich 
prettig voelde, met mooie rituelen en met een pastoor aan het 
hoofd. God, Jezus Christus en de Heilige Geest waren prettige 
bestanddelen van het kerkelijk leven en de daarbij horende 
gewoonten. Aangename symbolen, maar zeker geen levende 
personen. Ze was daarin eerlijk en zag geen reden om aan haar 
opvattingen te twijfelen. Als met haar overtuiging iets niet in orde 
was, dan was het aan de pastoor om er wat mee te doen.  

Een uitzonderlijk geval zul je zeggen. Inderdaad, maar de kern 
van haar manier van denken is dezelfde als die van veel mensen 
die zich, net als zij, christen noemen, maar dwalen. Natuurlijk zal 
slechts een enkeling het geloof in de levende God ontkennen, 
maar Zijn inbreng is vrijwel overal nihil. Hij moet zwijgen. In 
vrijzinnige kringen is het niet persé noodzakelijk om in een 
levende God te geloven. Zij kennen zelfs atheïstische stromingen. 
Waar bij hen wel een vorm van geloof in God bestaat, staat Hij 
hiërarchisch altijd onder de mens. In meer behoudende kerken 
wordt geloof in God weliswaar wel verwacht, maar ook daar is 
wat Hij vindt ondergeschikt. De heerschappij is in handen van de 
traditie, dogma’s en mensen die een verhoogde positie bekleden.  
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Binnen de christelijke geloofsgemeenschap bestaat een breed 
gedragen overtuiging dat alle kerken en christelijke groepen 
tezamen een prachtige veelkleurige deken vormen waarin de 
veelzijdigheid en liefde van God getoond wordt. Anderen 
beschouwen hun eigen specifieke kerk, groep of denominatie als 
de enige afgezant van God op aarde. Ik ben in veel kerken en 
groepen geweest en heb er soms deel van uitgemaakt. 
Confessionelen, reformatorischen, evangelischen, Jehovah’s ge-
tuigen, Noorse broeders, charismatischen en meer. Het leverde 
mij ontmoetingen op met een grote verscheidenheid aan 
gelovigen. Vrijwel iedereen was blij met de kerk of groep waartoe 
hij behoorde. Inclusief de daar gehanteerde inrichting van het 
geloof. In behoudende kringen met de welgemeende gedachte 
dat daarmee de weg van God werd gegaan. Bij andere groepe-
ringen speelde dat vaak minder een rol. Allemaal hadden zij hun 
eigen leerstellingen, tradities en gewoonten. Gebruiken en 
overtuigingen die tussen de kerken onderling vaak verschillend 
en soms tegenstrijdig waren.  

Zo zijn er duizenden kerken, groepen en christelijke 
geloofsrichtingen in de wereld. Een veel-kleurig geheel? Nee, een 
warboel. Een verwarrende kluwen waarin het menselijk denken 
en regeren de plaats heeft ingenomen van degene aan wie dat 
werkelijk toekomt: God. Valselijk geïnspireerd door satan en 
slechts voortkomend uit het menselijk vernuft. Zeg tegen mij dat 
al die kerken en groepen tezamen een beeld zijn van een 
veelzijdige en liefhebbende God en ik zal deze god een verwarde 
schizofreen noemen. Gelovigen, hoe oprecht ook, zitten massaal 
gevangen in bastions van valse leerstellingen, gewoonten en 
tradities. Daarom is het nodig dat God de waarheid aan je 
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openbaart. Bid dat Hij je de genade schenkt om klein en nederig 
te worden, zodat je mag gaan zien.  

Aan gelovigen die dat oprecht willen zal God openbaring 
schenken. Hij zal vanuit Zijn Woord tonen wat de inhoud en 
bedoeling van de ware Gemeente is en het christelijke leven dat 
daarbij hoort.  

In de komende periode zullen velen zich door de Heilige Geest 
laten leiden, weg uit valse religieuze systemen. Er zullen er ook 
zijn die dat niet doen. Zij zullen zich verzetten. Ze blijven liever 
buiten het Lichaam van Christus, in dode religie. Vergis je niet, 
alle kerken en groepen die zich verzetten tegen het beeld van de 
Gemeente zoals dat beschreven is in de Bijbel, zijn geestelijk 
dood. Hoe mooi ook, hoe gezegend ze ook lijken, deze kerken en 
groepen zijn niets anders dan valse alternatieven voor de 
werkelijke aanwezigheid van God. Dit geldt overigens ook voor 
de broeders en zusters die menen dat het goed is om zonder kerk 
of gemeente door het leven gaan.  

Hét kenmerk van de eerste Gemeente was Goddelijke Kracht. 
Alle mentale, sociale, morele en religieuze krachten van alle 
gelovigen tezamen en ontwikkeld tot op het hoogste niveau, 
betekenen niets. In vergelijking met Zijn Kracht is het minder dan 
een stofje aan een weegschaal. O, wat God kan doen met een ziel 
die zich aan Hem toevertrouwt!  

 
 
  


